
De Fietstocht 

Vandaag 13 juni maakten we een fietstocht van 20Km met de school. 

Toen we aankwamen konden we een fietsparcour op de speelplaats 

doen, als we dat deden mochten we wat kiezen bijvoorbeeld:      een 

kookschort, een leuke toeter, een fluo zakje voor over je boekentas, 

een sleutelhanger en nog veel meer. Dan was het tijd voor de 

fietstocht. De fietstocht was heel veilig en heel goed georganiseerd. 

Er werd ook een pauze genomen na 10 kilometer rustig fietsen. Daar 

konden de kinderen spelen en zich volledig laten gaan, je kreeg er 

ook fruit en een watertje. Nadien fietsten we nog eens 10 kilometer 

en dan zat de fietstocht er bijna op. Zonder dat je het wist was de 

fietstocht bijna gedaan. Toen we allemaal samen terug op school aan 

kwamen kon iedereen hotdogs eten of wat drinken. Het is een echte 

aanrader. 

Groetjes, 

Jitske & familie 


