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TWEEDE GRAAD

COMPLIMENT-BRIEF
SCHRIJF EEN LIEVE BRIEF AAN IEMAND IN
JOUW GEZIN. GEEF IN DIE BRIEF EEN
COMPLIMENT AAN DIEGENE. BIJVOORBEELD
OVER HOE HIJ/ZIJ OMGAAT MET DEZE
MOEILIJKE TIJD. 
 
MAAR.. . .JE MAG DE BRIEF ALLEEN
"SCHRIJVEN' MET WOORDEN DIE JE UITKNIPT
UIT OUDE KRANTEN OF TIJDSCHRIFTEN. 
 
MISSCHIEN MOET JE DAARDOOR SOMS DE
DINGEN NET IETSJES ANDERS ZEGGEN,
OMDAT JE DE WOORDEN DIE JE WILT
GEBRUIKEN NIET KUNT VINDEN. BLIJF
POSITIEF. OOK ALS HET NIET METEEN LUKT.
JIJ KUNT DIT EN JOUW GEZINSLID ZAL BLIJ
ZIJN MET JE BRIEF.
 
KLAAR? HANG DE BRIEF OP EEN CENTRALE
PLEK IN HUIS. HOE REAGEERT DEGENE VOOR
WIE DE BRIEF IS?
 
 



TOELICHTING
 

We zijn al een hele tijd thuis... Er zullen ongetwijfeld al
ruzietjes geweest zijn, dat kan gebeuren. 
 
Belangrijk is toch om positief te blijven voor jezelf en elkaar. 
 
Je kan iets op twee manieren zeggen: 
1)   
Je begint al te praten voordat je hebt nagedacht en je bent
niet geïnteresseerd in de gevoelens van een ander. 
Vb. Je zus is voortdurend aan het stampen met haar voet. Jij wordt
boos en je draait je om en roept “Jij bent vervelend!” tegen haar en
geeft haar een duw.
 
2)  
Je denkt eerst na voordat je wat zegt en je blijft
vriendelijk. Zo voorkom je onnodige conflicten en draag je bij aan een
gezellige sfeer.
Vb. Je zus is voortdurend aan het stampen
met haar voet. Jij wordt boos en denkt even na. Dan zeg je: “Wil je
stoppen met te stampen met je voet? Ik probeer hier te lezen en dat
stoort me wel een beetje.”
 
Laten we vooral proberen op de tweede manier te praten met
elkaar. 
 
In filmversie:
https://www.kwinkopschool.nl/kwink-actueel/kwink-voor-
thuis/animatie-middenbouw-2/


